
                                                                                                                                                                                                                                          Niemand die weten kan 
                                                                                                                                                                                                                                          hoeveel ik van je hou. 

                                                                                                                                                                                                                                          Niemand die mij troosten kan 
                                                                                                                                                                                                                                           in mijn verdriet om jou. 

                                                                                                                                                                                                                                           Niemand die begrijpen zal  
                                                                                                                                                                                                                                           hoe vreselijk ik je mis. 

                                                                                                                                                                                                                                          Niemand die beseffen zal 
                                                                                                                                                                                                                                            hoe erg die pijn wel is.
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In zovele mooie herinneringen 
blijf je altijd bij ons

de heer

Paul Van Suetendael
echtgenoot van mevrouw Danielle Clessens

geboren te Wommelgem op 27 mei 1946 
en overleden te Brasschaat in zorgcentrum De Mick op 29 november 2023 

gesterkt door de ziekenzalving.

U wordt vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen van de uitvaartliturgie 
in de parochiale kerk van het H. Hart te Deurne 

op woensdag 6 december 2023 om 11 uur. 

Samenkomst in de kerk, Schotensesteenweg 167, 
vanaf 10.40 uur.

De asurne van Paul zal in huiselijke kring bewaard worden.

Bloemen noch kransen.

Rouwadres:
Familie Paul Van Suetendael 
p/a Rouwcentrum Loots 
Cogelsplein 1-3 - 2100 Deurne                                        digitaal condoleren: www.begrafenissenloots.be

Dit laten u in droefheid weten:

Danielle Clessens,
 zijn echtgenote,
Peter en Sophie Van Suetendael - Jorens, 

  Sara, Eva, 
  Kris en Kitta Van Suetendael - Van de Velde, 
  Aaron (†), Chloe,

 zijn kinderen en kleinkinderen,

Albert en Paula Clessens - Van Boeckel, 
  kinderen en kleinkinderen, 
  Robert en Agnes (†) Boeckx - Clessens, 
  kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 
  Paul en Denise Van Haver - Clessens, 
  kinderen en kleinkinderen, 
  Herman en Lucienne ( † Walter Peeters ) Sporen - Clessens, 
  en kinderen, 
  Gilbert en Marie-Paul Breugelmans - Clessens, 
  kinderen en kleinkinderen,

 zijn schoonbroers en schoonzussen, 
 neven en nichten,

de families Van Suetendael en Clessens.

Met oprechte dank voor de goede zorgen  
  aan het verzorgend personeel afd. oncologie AZ Monica - Deurne 
  aan huisarts dr. Jozef Kerré en aan het voltallig team van zorgcentrum De Mick, 
  palliatieve eenheid - afd. ‘De Lotus’. 
  Ook dank aan Louisa Aelewaters en pater Fabio voor de ondersteuning 
  en aan buurvrouw Lucienne voor de vriendschap.


